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Vĩnh Thông

Thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) là vùng đất được người Hoa tìm đến định cư và lập
nghiệp cách nay hơn hai thế kỷ. Trong số họ, phần đông thuộc nhóm phương ngữ Triều Châu.
Ngày nay, mặc dù số lượng người Hoa sinh sống ở Châu Đốc không quá đông so với các địa
phương khác trên địa bàn Tây Nam Bộ, song họ đã để lại thành phố biên cương này nhiều giá
trị văn hóa đặc sắc. Trong tín ngưỡng - tôn giáo, ngoài những đền miếu thờ tự các thần linh
trong tín ngưỡng dân gian, thì Phật giáo là tôn giáo chính của người Hoa. Liên Pháp tinh xá là
đạo tràng đại diện cho Phật giáo người Hoa trên địa bàn thành phố.

Liên Pháp tinh xá nằm trên đường Cử Trị, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An
Giang. Tinh xá được các thiện tín người Triều Châu xây dựng vào năm 1973, trụ trì đầu tiên là
sa di ni Thích Hoành Minh. Năm 1975, Tỳ kheo ni Thích Duy Tâm kế tục trụ trì cho đến khi viên
tịch vào năm 1989. Sau đó, Ni sư Thích Diệu Thiện tạm thời giữ chức vụ trụ trì Liên Pháp tinh
xá.
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Ni sư Thích Duy Tâm tên thật là Huỳnh Thanh Tâm, sinh năm 1906, quê quán huyện Yết
Dương, phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Năm 1948, cô đến Việt Nam rồi sau đó sang
Cambodia. Trong thời gian này, cô ngụ tại Niệm Phật xã của người Hoa ở thủ đô Phnom Penh.
Năm 1956, ni sư xuất gia tại Cambodia, thọ giới sa di với thầy Thích Lâm Phong. Sau đó, ni sư
quay về Hồng Kông, thọ giới tỳ kheo với thầy Thích Pháp Khả trên núi Đại Sĩ. Năm 1973, ni sư
đến Châu Đốc tu hành tại Liên Pháp tinh xá.

Năm 1994, để trông nôm cơ sở thờ tự và duy trì sinh hoạt tôn giáo cho cộng đồng Phật tử
người Hoa tại Châu Đốc, Hội Liên Pháp tinh xá được thành lập, do cư sĩ Trần Trấn Nam pháp
danh Tuệ Uy làm Hội trưởng. Đến năm 1997, hội đứng ra trùng tu Liên Pháp tinh xá. Hội Liên
Pháp tinh xá cũng tham gia vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thuộc bộ phận Phật giáo Hoa
tông của tỉnh An Giang. Đại diện hội thường có mặt trong Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt
Nam tỉnh An Giang. Ở nhiệm kỳ IV (2017 - 2022), cư sı ̃Lý Thăng Quyền - Hội trưởng Hội Liên
Pháp tinh xá là Ủy viên Ban Trị sự.

Ngày nay, Liên Pháp tinh xá có hai phần là tầng trệt và tầng lầu. Tầng trệt là nơi sinh hoạt và
tiếp khách, tại cửa ra vào có câu đối: “Liên khai cửu phẩm chúng sinh tùy duyên giai đắc độ /
Pháp môn vô lượng chư Phật Bồ tát hỷ đề huề”. Tầng lầu là ngôi chính điện và nhà hậu tổ.
Chính điện có phong cách kiến trúc truyền thống Á Đông, mái tam cấp lợp ngói tiểu đại, bờ
nóc cong hình thuyền, đầu đao trang trí hoa văn cổ điển. Chính điện là nơi thờ Phật và sinh
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hoạt nghi lễ. Tại đây có nhiều hoành phi và liễn đối, góp phần làm tăng thêm vẻ tôn nghiêm
cho chốn già lam. Nhà hậu tổ là nơi thờ các vị tổ sư tiền bối và hương linh người quá cố.

Nói về Phật giáo người Hoa ở Châu Đốc, không thể không nhắc đến mối liên hệ với người Việt
tại địa phương. Đại đa số người Việt và người Hoa theo Phật giáo Bắc tông, nên dễ dàng gắn
kết với nhau. Cộng đồng phật tử người Hoa đã tích cực tham gia sinh hoạt Phật giáo tại các tự
viện trong thành phố như chùa Viên Quang, Bồ Đề đạo tràng (phường Châu Phú A), chùa Phú
Thạnh, chùa Châu Long (phường Vĩnh Mỹ)… Đặt biệt, sự liên kết giữa Liên Pháp tinh xá của
người Hoa và Phú Thạnh cổ tự của người Việt chính là điển hình cho mối quan hệ Phật giáo
Việt - Hoa tại Châu Đốc.

Chùa Phú Thạnh

Phú Thạnh cổ tự, tên dân gian là chùa Truông, tọa lạc tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu
Đốc, tỉnh An Giang. Dân gian truyền rằng, ngôi chùa ban đầu được xây dựng ở khu vực chợ
Châu Đốc vào đầu triều vua Gia Long, do thiền sư Phật Ý - Linh Nhạc khai sơn. Năm 1851, theo
lời mời của Kinh lược sứ Nam Kỳ là Nguyễn Tri Phương, thiền sư Tiên Giác - Hải Tịnh từ Gia
Định đến An Giang hoằng hóa. Trong thời gian này, ngài đã tôn tạo chùa Phú Thạnh. Năm
1867, thành Châu Đốc bị Pháp chiếm, thiền sư Minh Đắc - Chơn Bửu đã cho di dời ngôi chùa về
vị trí hiện nay.

Điều thú vị là chùa Phú Thạnh mặc dầu không phải ngôi chùa Phật giáo Hoa tông, nhưng lại
tọa lạc trên vùng đất có đông người Hoa sinh sống lâu đời (phường Vĩnh Mỹ). Do vậy, ngôi
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chùa được Phật tử người Hoa thường xuyên lui tới cúng viếng. Nhiều thế hệ người Hoa đã làm
lễ quy y Tam Bảo tại ngôi cổ tự này. Hơn trăm năm qua, chùa Phú Thạnh đã trở thành chốn già
lam chung cho cả hai cộng đồng Việt – Hoa tại địa phương.

Chùa Huỳnh Đạo

Năm 1989, sư bà Thích Duy Tâm - trụ trì Liên Pháp tinh xá viên tịch, đã được an táng trong
tháp mộ tại chùa Phú Thạnh. Sau đó, cộng đồng phật tử người Hoa đã mời Hòa thượng Thích
Thiện Minh ở chùa Phú Thạnh tham gia công cử trụ trì mới cho Liên Pháp tinh xá. Đến năm
1997, khi Liên Pháp tinh xá được trùng tu, hòa thượng Thích Thiện Minh tiếp tục được mời làm
cố vấn. Đến nay, hằng năm vào ngày húy kỵ sư bà Thích Duy Tâm, phật tử Liên Pháp tinh xá
cùng đến chùa Phú Thạnh làm lễ tảo tháp.

Xa hơn về phía ngoại ô, chùa Huỳnh Đạo (phường Núi Sam) cũng là đạo tràng tiêu biểu của
Phật giáo Hoa tông tại thành phố Châu Đốc nói riêng và tỉnh An Giang nói chung. Mặc dù di
tích Phật giáo của người Hoa ở Châu Đốc không nhiều, nhưng sau hơn hai thế kỷ, họ đã nỗ lực
gìn giữ niềm tin tôn giáo. Một mặt người Hoa duy trì sinh hoạt tại cơ sở thờ tự của cộng đồng,
mặt khác họ cũng hòa hợp trong sinh hoạt tại các tự viện trên địa bàn thành phố.

Vĩnh Thông


