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Trong suốt ngàn năm du nhập và phát triển ở Việt Nam, Phật giáo luôn gắn bó đồng hành
cùng dân tộc, có những bước thăng trầm cùng vận mệnh của dân tộc. Chính vì thế, Phật giáo
rất gần gũi với người dân Việt Nam. Phật giáo và dân tộc gắn bó chặt chẽ theo cách ví của
Phật giáo là như nước với sữa không thể tách rời và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Phật
giáo với dân tộc Việt Nam như hình với bóng, tuy hai mà một”. Trong đường hướng hành đạo
của mình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã thể hiện rõ vai trò, vị trí của Phật giáo và
dân tộc với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc”. Qua 34 năm bằng những việc làm ích đạo, lợi
đời, GHPG Việt Nam ngày càng thể hiện rõ hiệu quả hành đạo với những việc làm rất có ý
nghĩa.

Ngày 7/11/1981, GHPGVN được thành lập, đánh dấu một trang sử mới và mở ra vận hội mới
cho trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thăng hoa.

Thực tế, không phải không có những băn khoăn, suy nghĩ về đường hướng hành đạo của
GHPGVN trong bối cảnh các thế lực thiếu thiện chí lợi dụng, xuyên tạc, thậm chí có những
hành động phá hoại việc thành lập, nhưng GHPGVN ngày càng phát triển và khẳng định vị trí
của hàng chục lớp sơ cấp Phật học được mở tại các chùa. Ngoài ra, Giáo hội cũng thường
xuyên gửi tăng, ni sinh đi đào tạo nâng cao ở nước ngoài tại các quốc gia như: Ấn Độ,
Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc),... Đây sẽ là nguồn tăng, ni kế cận có trình độ Phật học và
thế học tốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cấp Giáo hội trong tương lai. Tính đến khóa VI
(2011 – 2015), Học viện tại Hà Nội đã đào tạo được 1.054 tăng, ni; Học viện tại Huế được 761
tăng, ni, Học viện tại Tp.Hồ Chí Minh được 2.422 tăng, ni và Học viện Phật giáo Nam tông
Khmer tại Cần Thơ chiêu sinh 2 khóa được gần 200 tăng. Tôi muốn nói sâu vấn đề này vì sau
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khi thành lập GHPG Việt Nam, số lượng tăng ni còn rất ít, nhiều chùa không có sư trụ trì,
nhưng nay thì khác hẳn, số lượng tăng ni ngày càng đông.

Chẳng hạn, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt
Nam Cơ sở I được thành lập tháng 11/1981, ngay sau khi GHPGVN được và được đổi tên thành
Học viện như hiện nay theo Quyết định số 19/QĐ/TGCP, ngày 23/6/1997 của Trưởng ban Ban
Tôn giáo Chính phủ, là một minh chứng cho mình trong lòng dân tộc.

Sau 34 năm thực hiện đường hướng hành đạo của mình, GHPGVN đã đạt được những thành
tựu về nhiều mặt. Trong đó, hệ thống trường lớp ngày càng phát triển cả chiều rộng và bề sâu
giúp cho việc đào tạo tăng tài cả về chất lượng và số lượng đã ghi một trong những dấu ấn
quan trọng trong sự phát triển của Giáo hội. Hiện nay, GHPGVN có 4 Học viện gồm: Học viện
Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo
Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ, 32 Trường Trung cấp Phật học, 8 Trường Cao đẳng và
1 Trường Trung Cao đẳng Phật học và hàng chục lớp sơ cấp Phật học được mở tại các chùa.
Ngoài ra, Giáo hội cũng thường xuyên gửi tăng, ni sinh đi đào tạo nâng cao ở nước ngoài tại
các quốc gia như: Ấn Độ, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc),... Đây sẽ là nguồn tăng, ni kế cận
có trình độ Phật học và thế học tốt, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cấp Giáo hội trong
tương lai. Tính đến khóa VI (2011 – 2015), Học viện tại Hà Nội đã đào tạo được 1.054 tăng, ni;
Học viện tại Huế được 761 tăng, ni, Học viện tại Tp.Hồ Chí Minh được 2.422 tăng, ni và Học
viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Cần Thơ chiêu sinh 2 khóa được gần 200 tăng. Tôi muốn
nói sâu vấn đề này vì sau khi thành lập GHPG Việt Nam, số lượng tăng ni còn rất ít, nhiều chùa
không có sư trụ trì, nhưng nay thì khác hẳn, số lượng tăng ni ngày càng đông.

Chẳng hạn, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tiền thân là Trường Cao cấp Phật học Việt
Nam Cơ sở I được thành lập tháng 11/1981, ngay sau khi GHPGVN được và được đổi tên thành
Học viện như hiện nay theo Quyết định số 19/QĐ/TGCP, ngày 23/6/1997 của Trưởng ban Ban
Tôn giáo Chính phủ, là một minh chứng cho sự phát triển về đào tạo tăng tài của Giáo hội.

Cũng như các Học viện Phật giáo Việt Nam khác, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội có
chức năng, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo tăng ni trẻ ở bậc cao đẳng, đại học và sau đại học,
để đáp ứng yêu cầu phục vụ Giáo hội và nhân dân, có kiến thức về các mặt: Phật học, văn
hóa, khoa học, xã hội,… có đức hạnh trong tu học, đồng thời đảm trách sự nghiệp truyền bá
Phật pháp, phục vụ lợi ích nhân sinh. Sau 34 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Phật
giáo Việt Nam tại Hà Nội đã từng bước được củng cố và phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày một
cao của công tác giáo dục và đào tạo Tăng tài cho Giáo hội. Học viện đã đào tạo được gần
1.000 tăng ni sinh tốt nghiệp Cử nhân Phật học, 122 tăng ni sinh tốt nghiệp hệ Cao đẳng Phật
học. Hiện tại, Học viện đang đào tạo năm đầu tiên của khóa VI hệ cử nhân Phật học với 304
tăng ni sinh thuộc hơn 30 tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước theo học và 79 tăng ni sinh
khóa III Cao đẳng Phật học. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của tăng
ni sinh, Học viện đã hợp tác liên kết với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc
Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc đào tạo cử nhân Triết học hệ tại chức. Nhưng để có thành
tựu trên, Học viện đã trải qua rất nhiều khó khăn về địa điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng
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viên, tài liệu giảng dạy,… trong những năm đầu gây dựng. Năm 2010, Đoàn Bộ Tôn giáo
Myanmar do ông Bộ trưởng dẫn đầu sang thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, Đoàn
đã giành thời gian đi thăm, trao đổi kinh nghiệm với Học viện. Sau khi nghe quá trình hình
thành và phát triển, làm việc với Ban lãnh đạo và tiếp xúc với tăng ni sinh, ông Bộ trưởng rất
vui mừng, ngạc nhiên về những thành tựu của Học viện. Suốt mấy tiếng buổi trưa trong lúc
các thành viên của Đoàn nghỉ, ông Bộ trưởng đi lại để ngắm khuôn viên, cơ sở của Học viện.
Khi chia tay, ông bảo: Tôi thật sự bất ngờ ở Việt Nam có Học viện rộng rãi, khang trang, đẹp
đẽ thế... Điều đó cho thấy nếu Phật giáo Việt Nam không phát triển thì làm sao có những Học
viện như hiện nay.

Với tinh thần nhập thế tích cực, GHPGVN còn có rất nhiều lĩnh vực hoạt động khác bằng những
việc làm thiết thực như: Vận động tăng ni, tín đồ, phật tử thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật
của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội: Ngày vì người nghèo, Ngày An toàn
giao thông, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt,... Đặc biệt là
hoạt động từ thiện: Nuôi dưỡng, giúp đỡ người nghèo, người già không nơi nương tựa, người
khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, nuôi dạy trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi; mổ
mắt miễn phí cho người đục thủy tinh thể, tặng nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà cho các Bà
mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí
cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thực sự, GHPGVN đang từng bước có những đổi mới, không ngừng phát triển nhằm đáp ứng
yêu cầu và đòi hỏi của xã hội trong thời đại mới.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2015, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ
tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Chư tôn đức
Giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước đón một
mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khẳng định:
“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao, trân trọng, biểu dương và chúc
mừng những kết quả hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như những đóng góp
tích cực của Giáo hội và toàn thể tăng ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước đối
với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 34 năm qua”.
Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng tin tưởng GHPGVN sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống
“Hộ quốc an dân” với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc” của Phật giáo Việt Nam trong thời
kỳ mới. Tăng cường đoàn kết hòa hợp, củng cố, mở rộng và trang nghiêm Giáo hội, thắt chặt
mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên, các hệ phái, các thế hệ, các vùng miền, vừa phát huy
các giá trị đặc sắc của các hệ phái Phật giáo Việt Nam vừa mở rộng và tăng cường mối quan
hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam, góp sức cùng nhân dân
trong nước bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự
nghiệp đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế.

Với sự hộ trì của Tam Bảo, sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự đồng tình của
nhân dân, sự nỗ lực của tăng ni, phật tử, GHPGVN chắc chắn sẽ bước tiếp chặng đường mới để
đưa Giáo hội ngày càng vững tiến trên con đường hoằng dương chính pháp, lợi lạc quần sinh.
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Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2016


