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Số lượng người theo các tôn giáo khác trên thế giới dự kiến sẽ tăng khoảng 30
triệu người trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2050, tỷ lệ đó là giảm so với
tỷ lệ tăng dân số thế giới.

Các báo cáo về tôn giáo bị diệt vong đã bị cường điệu, theo nghiên cứu gần
đây, sự gia tăng dân số theo tôn giáo trên toàn thế giới được dự đoán sẽ lớn hơn
23 lần so với sự gia tăng của những người không theo tôn giáo trong giai đoạn
2010-2050.

Trung tâm nghiên cứu Pew đã khảo sát và có báo cáo xu hướng biến đổi của tôn
giáo, thay đổi nền kinh tế, dựa trên một nghiên cứu toàn cầu năm 2015 được
công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Nhân khẩu học, một ngành khoa học xã hội
chuyên về thu thập, nghiên cứu, phân tích và đánh giá các dữ liệu về một nhóm
đối tượng nào đó hoặc toàn bộ xã hội. 

Ngày nay, 7 trong số các quốc gia G8 có dân số theo đạo Thiên chúa chiếm
phần lớn, tuy nhiên đến năm 2050, chỉ có một trong những nền kinh tế hàng
đầu được dự đoán sẽ có dân số theo đạo Thiên chúa chiếm đa số, đó là Hoa Kỳ.

Các nền kinh tế lớn khác vào năm 2050 được dự đoán sẽ bao gồm một quốc gia
có đa số người theo đạo Hindu (Ấn Độ), đa số người theo đạo Hồi (Indonesia) và
hai quốc gia có mức độ đa dạng tôn giáo đặc biệt cao (Trung Quốc và Nhật
Bản).

Khi sự đa dạng tôn giáo và dân số theo tôn giáo tăng lên, tác động tiềm tàng
của chúng cũng tăng theo, tạo ra những thách thức và cơ hội mới cho các xã
hội, chính phủ và nền kinh tế.

Tác động của tôn giáo đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Đến giữa thế kỷ
này, số người theo một tôn giáo dự kiến sẽ tăng 2,3 tỷ, từ 5,8 tỷ năm 2010 lên
8,1 tỷ năm 2050. Ngược lại, số người không theo bất kỳ tôn giáo nào (bao gồm
cả những người nói rằng tôn giáo của họ “không có gì đặc biệt” cũng như những
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người tự nhận là người theo thuyết bất khả tri và vô thần) dự kiến chỉ tăng 0,1
tỷ, từ 1,13 tỷ năm 2010 lên 1,23 tỷ năm 2050. Về mặt dân số, con số này thấp
hơn đáng kể so với những năm 1970 của thể kỷ 20.

Sự gia tăng dân số theo tôn giáo cũng có ý nghĩa đối với cách phân bổ của cải
trên thế giới. Những chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế của Trung Quốc và
Ấn Độ.

Điều ít người biết đến là năm nền kinh tế hàng đầu năm 2050 được dự đoán sẽ
đại diện cho một trong những nhóm có sự đa dạng về tôn giáo nhất trong xã
hội.

Ảnh: weforum.org

Dưới đây là những điểm chính về sự chuyển đổi tôn giáo và kinh tế toàn cầu,
được sắp xếp theo quy mô dự kiến của các nhóm tôn giáo vào năm 2050.

Thiên Chúa giáo

Tốc độ tăng trưởng của dân số Thiên chúa giáo toàn cầu được dự đoán sẽ tương
đương với tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu nói chung trong giai đoạn 2010-
2050.

Tính đến năm 2010, phần lớn tín đồ đạo Thiên Chúa trên thế giới sống ở Châu
Mỹ, trong khi phần lớn tín đồ Thiên Chúa dự kiến sẽ sống ở Châu Phi cận Sahara
vào năm 2050.
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Tăng trưởng kinh tế trong dân số Thiên Chúa giáo toàn cầu dự kiến sẽ tăng,
nhưng sẽ thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Trong những năm tới, sự phân bổ ảnh hưởng kinh tế toàn cầu liên quan đến dân
số Thiên Chúa giáo dự kiến ở Châu Mỹ là thống trị, trong khi Châu Âu giảm nhẹ
ảnh hưởng và Châu Phi cận Sahara và các khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
tăng nhẹ.

Hồi giáo

Số lượng tín đồ Hồi giáo trên thế giới dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi từ năm 2010
đến năm 2050 và người Hồi giáo dự kiến sẽ dẫn đầu thế giới về tốc độ tăng
trưởng dân số so với các nhóm tôn giáo khác.

Phần lớn tín đồ Hồi giáo trên thế giới sống ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
tính đến năm 2010 và sẽ tiếp tục sống ở khu vực này trong những thập kỷ tới.

Tăng trưởng kinh tế trong số dân số Hồi giáo toàn cầu dự kiến sẽ vượt xa tốc độ
tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ấn Độ dự kiến sẽ có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới vào năm 2050, vượt qua
Indonesia.

Trong những năm tới, hơn một nửa ảnh hưởng kinh tế liên quan đến dân số Hồi
giáo dự kiến sẽ nằm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, với sự tăng trưởng
kinh tế chung của Ấn Độ cũng giúp bổ sung một số nguồn lực kinh tế toàn cầu
của người Hồi giáo.

Không theo tôn giáo

Tốc độ tăng trưởng của dân số không theo tôn giáo trên toàn cầu đang chậm lại
với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu.

Tính đến năm 2010, phần lớn dân số không theo tôn giáo trên thế giới sống ở
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó hơn một nửa số người không theo
tôn giáo trên toàn thế giới sống ở Trung Quốc.

Tốc độ tăng trưởng dân số của dân số không theo tôn giáo ở Châu Mỹ dự kiến
sẽ cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng ở các khu vực khác trên thế giới.

Tăng trưởng kinh tế trong số dân số không theo tôn giáo trên toàn cầu dự kiến
sẽ ngang bằng với tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong những năm tới.

Sự phân bổ toàn cầu về ảnh hưởng kinh tế liên quan đến dân số không theo tôn
giáo dự kiến sẽ tăng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong khi ảnh hưởng
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kinh tế giảm nhẹ ở Châu Âu và Châu Mỹ.

Ấn Độ giáo

Số lượng tín đồ đạo Hindu trên thế giới dự kiến sẽ tăng thêm 400 triệu người
trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2050, nhưng dự kiến sẽ vẫn giữ nguyên
tỷ lệ dân số thế giới trong những thập kỷ tới.

Tỷ lệ lớn nhất tín đồ đạo Hindu trên thế giới sống ở khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương (đặc biệt là Ấn Độ) tính đến năm 2010 và sẽ tiếp tục sống ở khu vực này
trong những thập kỷ tới.

Tăng trưởng kinh tế trong số dân số theo đạo Hindu trên toàn cầu dự kiến sẽ
vượt xa tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chủ yếu do nền kinh tế đang phát triển
của Ấn Độ dẫn đầu.

Phần lớn các nguồn lực kinh tế dành cho người theo đạo Hindu nằm ở Ấn Độ,
nhưng người theo đạo Hindu ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh cũng đóng góp đáng
kể vào các nguồn lực kinh tế toàn cầu dành cho người theo đạo Hindu.

Phật giáo

Số lượng phật tử trên thế giới dự kiến sẽ duy trì ở mức gần 500 triệu người từ
năm 2010 đến năm 2050, nhưng dự kiến sẽ giảm theo tỷ lệ dân số thế giới.

Tỷ lệ lớn nhất của phật tử trên thế giới sống ở khu vực Châu Á - Thái Bình
Dương (đặc biệt là Trung Quốc) tính đến năm 2010; họ ước tính sẽ tiếp tục sống
ở khu vực này trong những thập kỷ tới.

Mặc dù dân số phật tử trì trệ, tăng trưởng kinh tế trong dân số phật tử toàn cầu
dự kiến sẽ ngang bằng với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chủ yếu là do sự trỗi
dậy của nền kinh tế Trung Quốc.

Trung Quốc và Nhật Bản cùng nắm giữ gần như toàn bộ các nguồn lực kinh tế
của thế giới dành cho phật tử, nhưng nghiên cứu này ước tính rằng phật tử ở
Hoa Kỳ cũng đóng góp đáng kể vào các nguồn lực kinh tế toàn cầu dành cho
phật tử.

Do Thái giáo

Tốc độ tăng trưởng của dân số Do Thái toàn cầu đang chậm lại nhanh hơn so
với toàn thế giới; tuy nhiên, số lượng tín đồ Do Thái giáo vẫn được dự đoán sẽ
tăng thêm khoảng hai triệu người vào năm 2050 so với năm 2010 (tăng từ
khoảng 14 triệu người vào năm 2010 lên hơn 16 triệu người trên toàn thế giới
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vào năm 2050).

Tính đến năm 2010, phần lớn tín đồ Do Thái giáo trên thế giới sống ở Châu Mỹ
(chủ yếu là ở Hoa Kỳ), trong khi phần lớn tín đồ Do Thái giáo dự kiến sẽ sống ở
khu vực Trung Đông-Bắc Phi (cụ thể là Israel) vào năm 2050.

Tăng trưởng kinh tế trong dân số Do Thái toàn cầu dự kiến sẽ tăng, nhưng sẽ
thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Trong những năm tới, sự phân bổ toàn cầu về ảnh hưởng kinh tế liên quan đến
dân số Do Thái dự kiến sẽ giảm nhẹ ở Châu Mỹ, trong khi sự gia tăng nhẹ tương
ứng trong dân số Do Thái sống ở khu vực Trung Đông-Bắc Phi.

Các tôn giáo khác*

Số lượng người theo các tôn giáo khác trên thế giới dự kiến sẽ tăng khoảng 30
triệu người trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2050, nhưng dự kiến sẽ giảm
so với dân số thế giới.

Phần lớn dân số theo các tôn giáo khác trên thế giới sống ở khu vực Châu Á -
Thái Bình Dương (đặc biệt là Trung Quốc) tính đến năm 2010 và sẽ tiếp tục
sống ở khu vực này trong những thập kỷ tới.

Mặc dù dân số tăng chậm, nhưng tăng trưởng kinh tế trong số những người theo
các tôn giáo khác dự kiến sẽ vượt xa tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chủ yếu là
do tăng trưởng kinh tế dự kiến của Trung Quốc.

Trung Quốc nắm giữ khoảng hai phần ba nguồn lực kinh tế toàn cầu dành cho
các tôn giáo khác.

* Trong báo cáo này, các tôn giáo khác bao gồm các truyền thống tôn giáo
không được đề cập ở nơi khác. Các hạn chế về dữ liệu ngăn cản việc phân tích
riêng lẻ các truyền thống này trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, chúng được
đưa vào để tính đến tất cả mọi người trên toàn thế giới, thừa nhận rằng kết quả
có thông tin hạn chế đối với bất kỳ nhóm cụ thể nào. Các tôn giáo này bao gồm
các tôn giáo dân gian thường được xác định theo các dòng tộc và đôi khi pha
trộn với các tín ngưỡng địa phương của các tôn giáo lớn khác. Ví dụ về các tôn
giáo dân gian này bao gồm các tôn giáo truyền thống của châu Phi và hệ thống
tín ngưỡng tổ tiên của Trung Quốc. Thể loại tôn giáo khác cũng bao gồm các
nhóm như Baha'i, Kỳ Na giáo, Thần đạo, Sikh giáo và Đạo giáo không có đủ dữ
liệu để có thể loại riêng của họ trên hầu hết các cuộc điều tra dân số và khảo
sát của các quốc gia.
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